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Juli 2023 

 
 

Liefste eNieuws lezers, 
 
 

Op 16 juli geef ik een workshop in diep West-Vlaanderen over 'aarden'. Meester Morya 
spreekt in zijn boeken letterlijk duizenden keren over 'deze aarde', alsof het belangrijk is om 
duidelijk te zijn dat het over deze aarde gaat en geen andere. Ik denk dat Hij het op die manier 
benoemt om ons er regelmatig subtiel aan te herinneren dat we eigenlijk kosmische wezens 
zijn en slechts voor een bepaalde tijd op 'deze aarde' verblijven.  
 
Meester Morya zegt zoveel over ons en de aarde dat het niet makkelijk is om voor een 
nieuwsbrief een representatief fragment te kiezen. Ik heb enkele stukjes geplukt uit het boek 
'De stap naar oneindigheid', inspirerende zinnen die een heel mooie visie laten proeven over 
de Aarde als een moeder, als een zeer bewust wezen. Iemand die je lief kan hebben, met wie je 
diep verbonden kan zijn en van wie je praktische en persoonlijke leiding en steun kan 
ontvangen, als je je er maar voor openstelt. Groetjes van Marie 
   
 

Meditatie voor de volle maan van 3 juli 2023: 
 
 
 

Meester Morya, 

“De aarde is een moeder, is een kracht, is een deugd, en ze heeft heel veel over voor de 
mensen die ze voedt, die ze opvoedt en die ze verder duwt en stuwt, en die ze verder wil 
brengen in alle eerlijkheid en in alle oprechtheid, want de aarde is een oprecht wezen. Ze is 
een heel groot wezen dat haar bedoelingen uitwerkt. 

(...) 

De aarde zal niet altijd jouw deel zijn. Ik heb je gezegd: de dagen zijn geteld. Profiteer dan 
ook van je aanwezigheid op deze aarde. Zie dat één dag iedere keer een soort puzzelstukje in 
zich draagt dat te maken heeft met de andere dagen en dat een uniek element naar voren kan 
brengen in je leven.  

Iedere dag op deze aarde is een uniek ervaren - qua tijd, qua energie, qua mogelijkheden,… en 
dit kan je heel goed aanvoelen: ‘die dag vandaag, wat kan ik doen vandaag?’ Je wordt je 
bewust van de tijd dat je op die aarde bent, en ’s morgens stel je je de vraag: ‘wat is mijn dag 
vandaag, wat moet ik doen vandaag?’ En vanuit de verbinding met de aarde, het wezen aarde, 
zou je dan ineens kunnen zien, vanuit de glimlach van de aarde naar jou toe: ‘dit is wat ik 
moet doen, dit kan ik vandaag doen.’ Wees dan niet verwonderd dat je de steun krijgt van 
mensen, want mensen behoren tot deze aarde.  

(...) 
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En dat is het belang ook dat men moet kunnen zien: dat je niet vlucht van deze aarde, noch in 
gedachten, noch in verlangens, maar dat je werkelijk aanwezig bent en dat je hier bent met 
een taak, dat je iets te doen hebt op deze aarde.  

Want als je je confronteert met de mensheid zal je zien hoeveel er mank loopt en hoeveel er 
anders zou moeten kunnen zijn. Dat betekent niet dat je dan alles moet veranderen, het 
betekent wel dat je in een verhouding gaat staan met die mens die aan het zoeken is en die de 
dingen probeert te doen op zijn of haar manier. Wanneer je in deze verhouding gelooft, zal je 
altijd iets kunnen bijbrengen.  

(...) 

Geloof in deze aarde, en weet dat het heel belangrijk is dat je op deze aarde kan werken, aan 
de problemen van de mensheid, aan je eigen problemen. Je mag niet vluchten. Dan kom je 
met de juiste energieën in contact die daaraan deelnemen en die er ook hun steentje toe zullen 
bijdragen dat je inderdaad oplossingen kan helpen geven. 

Dat is heel belangrijk, en dit is wat men noemt ‘aarden’: dat je de aarde een plaats geeft in je 
eigen leven, dat je niet vlucht naar de hemel omdat er hier zoveel werk te doen is. 

(...) 

De graankorrel moet in de aarde geworpen worden en daar tot een groei kunnen komen. Dat is 
de juiste verhouding. Zie jezelf als die graankorrel die in de aarde aanwezig moet kunnen zijn 
om van daaruit tot groei te kunnen komen. Dan kan je het licht ontmoeten, dan kan je het licht 
ontvangen en dan kan je omringd zijn met de juiste wezens.” 

 
 
 
 

   Meester Morya  
 

Geert Crevits,  
Morya Kracht 4: De stap naar oneindigheid,  

fragmenten uit hoofdstuk 14 en 15: ‘Contact met de aarde, 
 contact met de mensheid’ en ‘De belofte van de aarde’  

© Mayil.com 
 

 

* 
 Nieuwe ondertitels! 
  
De prachtige lezing "Leven vanuit je hart" van eind vorig jaar kreeg zopas volledige ondertiteling.  
 
(Her)bekijk de video nu mét ondertitels en luister naar: 
 
- Wat is dat, kijken naar anderen met de ogen van je hart? 
- Als mens heb je 'beelden' die je ongelukkig kunnen maken  
- Meditatie om in je eigen ritme te komen  
- Als je het verschil leert tussen reacties en handelingen kan je de vreugde ontdekken in je leven, 
en deze vreugde is de eerste stap om in je hart te leven  
- "Willen zijn waar je bent" als manier om tot eenvoud en intuïtie te komen 
- Soms moeten we wat 'egoïstischer' worden om ruimte te kunnen maken voor innerlijke rust en 
zelfkennis  



 

M
A
YI
L 
eN

ie
u
w
s 
 ju
li 
2
0
2
3
 

3 

 

- Vecht niet met wat verkeerd is, maar zet er iets goeds naast! 
- Over liefde en resultaat 
- De stilte is een hefboom 
- Meditatie over "fris en onbezoedeld tussen de golven van spanning kunnen staan"  
... en veel meer! 

 
 
Als de ondertitels niet vanzelf verschijnen, kan je ze aanzetten door 
onderaan rechts in de video te klikken op het "CC" icoontje.  
Om de grootte van de ondertitels aan te passen, klik op het 'wieltje' 
ernaast ("Settings" > Subtitles > Options > Font size). 
 

Bekijk de video:  
www.morya.org > Wijsheid > Video's 

 
 
 

* 
Lezingen en workshops door Marie 
 
*** Workshop 'Aarden' volgens de boeken van Morya  
- In Watou 
 
Zondagnamiddag 16 juli 2023 (14u-17u) 
Bij Jasper en Bárbara ten huize "Terra Vita" in Watou 
(Steenvoordestraat 36) 
 
Meester Morya spreekt in zijn boeken heel vaak over de aarde en haar enorme belang voor ons 
als mensen. Onszelf spiritueel ontwikkelen kunnen we niet zonder ook in de juiste relatie te staan 
met de aarde. Daar gaan we in deze workshop dieper op in. Met meditaties, vraag en antwoord 
en boeiende tekstfragmenten uit de boeken van Meester Morya.   
Nog enkele plaatsjes vrij 
 

Meer info / Inschrijven:  
www.morya.org > Samenkomen > Lezingen/Workshops 

 
 

* 
Nieuw Morya groepje 
 
Er start een nieuw Morya-groepje bij Cindy in Ieper, West-Vlaanderen. 
 
Woon je in de buurt van Ieper en wil je graag af en toe samenkomen met gelijkgezinden, sluit dan 
zeker aan!  
 

Alle info vind je hier: 
www.morya.org > Samenkomen > Lijst van groepjes > West-Vlaanderen 
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Wil je graag zelf ook een Morya groepje opstarten? Het is veel minder moeilijk dan je denkt. 
Heb je nog twijfels, neem dan zeker contact op met ons, we kunnen al je vragen beantwoorden en 
je waar nodig op weg helpen.  
 

Bekijk de lijst van alle groepjes in België en Nederland op onze website, en lees ook heel wat 
andere informatie over Morya groepjes. 
 

www.morya.org > Samenkomen > … 
 
Of zet jezelf op de kaart, vraag contact met één of meerdere mensen uit jouw 
buurt en kom op een losse en informele manier samen rond de boeken en 
teksten van Meester Morya. 
Voorbije maand schreven meer dan 20 nieuwe mensen zich in op de kaart!  
 

www.morya.org  
> Samenkomen > Vind lezers in je buurt 

 
 

* 
Vraag het aan Morya 
 
Op www.mayil.com staan de Morya kaartjes dag en nacht 
voor je klaar.  
 

"Online advies - START" 
voor een antwoord op specifieke vragen 

 
"Levenslessen - START" 

voor persoonlijk advies 
of inspiratie voor het moment 

 

www.mayil.com 
 
 

* 
Morya.org 
 
Zeer uitgebreide website over Meester Morya en 
Geert Crevits met superveel wijsheid om op allerlei 
manieren te ontdekken en toe te passen: 
 

- Kennismaking: 9 grote principes uit de boeken van 
Meester Morya  
- 14 "Vraag & antwoord" onderwerpen 
- 11 Werkboek-oefeningen om uit te printen 
- 18 Meditaties (met 'Laat het lot kiezen') 
- 40 Video's 
- 9 Audio-podcasts 
- 86 Volle maan brieven (eveneens met kiesfunctie) waaronder 20 met audio van Geert Crevits 
 

Er is ook veel aandacht voor het samenkomen met andere lezers, o.a. met meditaties die je 
samen met je groep kan doen.  
Bekijk zeker ook de interactieve kaart met lezers. Zet jezelf op de kaart! 
 

Lees ook meer over Meester Morya en het levensverhaal van Geert Crevits (met veel foto's en 
ook getuigenissen). 

www.morya.org 
 

* * * 
! Mensen zonder internet kunnen steeds inschrijven, bestellen of meer info aanvragen  

via telefoon: 09/27 88 147 (vanuit NL: +32 927 88 147) 


